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Beste Nieuwsbrieflezers,

Er is weer veel gebeurd sinds onze vorige nieuwsbrief in augustus. Tot en met september
was het een prachtige nazomer. Daarna werd het in oktober wel erg nat, met als
hoogtepunt een fikse overstroming van de Odelouca in november. Het zorgde ervoor dat
wij ruim 3,5 week zonder vaste telefoon en adsl zaten. Dat was weer even wennen en
soms moesten jullie lang op een emailantwoord wachten, maar gelukkig is alles weer
hersteld.

Veranda

In september hebben we besloten een vaste
veranda te bouwen, zodat we beschut van de
caravan naar ons huisje kunnen lopen. Het
vinden van geschikt hout was nog de moeilijkste
klus, al zijn er heel wat berekeningen gemaakt
voordat we er ons definitief aan waagden en de
zaag in het hout durfden te zetten. Hout is hier
erg duur en we moesten het ook nog ver halen,
dus wilden we liever geen fouten maken. Maar
het resultaat mag er zijn.

Terrassen

In oktober hebben we de JCB besteld om de
terrassen te maken op het schuine deel van
ons terrein. Ook het deel met de jonge
olijfbomen wordt aangepakt, om alles goed
te nivelleren. Tevens zijn er nieuwe wegen
aangelegd op het terrein. Het werk is nog
niet helemaal klaar omdat het in de
afgelopen 2 maanden te nat was om met
zwaar materieel op het terrein te werken,
maar inmiddels zitten we weer in een
drogere periode, dus dat komt wel af. Ook de
volwassen olijfbomen die voor schaduw o
moeten gaan zorgen op de terrassen, zijn inmiddels besteld Ze komen U|t de Alentejo.
Zo gauw het voor een dieplader mogelijk is om de bomen in te laden worden ze bij ons
gebracht. Spannend! Want het zal ineens een heel ander gezicht geven op het terrein.

Honden

Op 2 oktober kwamen Duitse vrienden die
in Sapeira wonen, 1 km verderop, met een
jong hondje aanzetten. Ze hadden het de
hele nacht horen janken in een weiland vlak
langs de Odelouca en waren ‘s morgens op
zoek gegaan. Maar omdat ze zelf al vier
honden hadden, kwamen ze het ons
brengen. En zeg dan maar eens nee. Zo
kwam Sebas als klein hondje van een week
of 6 bij ons binnen. Inmiddels heeft hij er
een vriendinnetje bij gekregen, want ook
Pastores, de herdershond van Manuel kreeg

St op 24 oktober jongen. Op 28 november
kwam Luca bij ons wonen. Veel te vroeg, maar Pastores is inmiddels ernstig ziek en kan
niet goed voor haar zorgen. We hebben er onze handen vol aan, maar het geeft ook veel
gezelligheid.




Olijvenpluk

In de derde week van oktober hebben we
onze eigen olijven geplukt. Zelfs van de
jonge boompjes kwam al een emmer vol
prachtige olijven. Daarnaast hebben we nog
een boom achter op het terrein staan dus al
met al hebben we een 25-liter ton met onze
eigen olijven in kunnen maken. We zijn
natuurlijk zeer benieuwd hoe ze gaan
smaken! Maar daar moeten we nog even op
wachten, want ze zijn niet meteen eetbaar.

Doucheruimtes / opknap huisje

De meeste vergunningen zijn inmiddels
binnen en alle tekeningen zijn dit najaar bij
de Camara van Silves ingediend. Nu is het
wachten op hun goedkeuring. De 1°¢
goedkeuring duurt minimaal 3 maanden.
Daarna moet een Engenheiro berekeningen
gaan maken van alle bouwmaterialen en
wordt het opnieuw aan de Camara
aangeboden. Ook dat kan weer drie
maanden duren. We hebben dus besloten
om daar niet op te wachten en zelf aan de
slag te gaan met het bouwen van twee
units met elk een douche, toilet en wastafel
in de schuur. Het ziet er straks beter uit dan wat we zelf hebben!

De buitenkant van het huisje wordt grotendeels opnieuw gestuukt, want de lemen muren
zijn erg kwetsbaar voor vocht. Ook wordt het terrein nog voorzien van elektrapunten en
licht. We hebben nog twee maanden om alle zaken af te maken en denken dat dit gaat
lukken. We hebben straks dus een volwaardige camping en gaan echt per 1 maart 2007
open! Iedereen is van af dat moment van harte welkom om bij ons te kamperen.

In het voorjaar zijn de heuvels in de Algarve zo
prachtig en we willen jullie graag mee laten
genieten van al dat moois. Sportievelingen die
willen wandelen, fietsen of hardlopen in de
heuvels, strandbezoekers die naar de prachtige
kusten willen, cultuurliefhebbers die de leuke
stadjes en musea willen bezoeken, of mensen
die alleen stil willen genieten van het
platteland en de natuur, voor iedereen is er
genoeg te vinden.

Fijne feestdagen en een goede gezondheid en
succesvol jaar in 2007!
Tot ziens, Thea en Bert
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Ps. Mobiel bellen lukt in de Vale Grande niet zo goed. Het beste kun je eerst proberen de vaste telefoon te
bellen. Mochten we niet opnemen, probeer dan mobiel.




